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Robert, waar en wanneer ben je geboren?

Wel, ik ben thuis op de Kindekensstraat geboren op 18
januari 1934. In die tijd werden kinderen nog thuis
geboren. Mijn vader was alfons, mijn moeder heette
Philomena van laethem. Zij was van Pamel. en het was
onze buurvrouw Marieken van nardes, Marieken De
Doncker afkomstig van Het Kruis in Meerbeke, die mij
hielp geboren worden. Zij was de goeivrouw, de vroed-
vrouw zeggen we nu. Haar man louis barbé moest
meekomen, want het was toen in januari zo dik
gesneeuwd dat Marieken er niet door kon. bijna al de
kinderen uit de omgeving werden thuis geboren met
haar hulp.

Had je nog broers en zusters?

We waren thuis met negen aan tafel: vader, moeder en
zeven kinderen, vier jongens en drie meisjes. Hun
namen: de tweeling Petrus en Clementine, Maria (toen

waren er in alle huizen Maria’s), Jozef, dan was ik het,
louis en Celestine.

Waar zijn jullie naar school geweest?

Ik ging naar school aan de brusselbaan bij meester De
loecker. Dezelfde meester in alle jaren. Hij was een
zeer strenge meester. De bewaarschool deed ik ook op
de Woestijn. bij “mistés van béllemoejes”, juffrouw C.
vandermeeren. Zij was ook een strenge. Zij hield zich
bezig met de kleuters en het eerste en tweede leerjaar.
sommige meisjes uit de buurt gingen naar school in het
klooster in neigem. anderen trokken naar de school in
strijland. Mijn zus Celestine is ook naar school geweest
in de school aan de brusselbaan..

Ik zat op de bank bij een zoon van Pieëter van den
broeck, Remi Walravens, van de boerderij tegenover de
kapel van de Woestijn. In mijn klas zaten onder meer
ook mijn buurjongen lucien varlez en Roger lichtert

In ons tijdschrift nummer 115 stond het al te lezen: “Erfgoeddag 2017 in het teken van ‘Zorg’ op zondag
23 april.” WZC Eyckenborch en onze Kring sloegen de handen in elkaar om bewoners die het wilden te
laten vertellen over vroeger. Hun verhalen zouden worden opgenomen en uitgeschreven. Ook hun oude
foto’s zouden meehelpen om het verleden terug te brengen. Veertien Eyckenborchers wilden meewerken.
Elke interviewer koos een aantal vertellers. Mijn eerste kandidaat was Robert De Maeseneer. Ik kende hem
nog niet, wel zijn familie. Het interview gebeurde op vrijdag 10 maart. Op kamer 138 verblijven Robert
en zijn kamergenoot Louis De Geest. Het werd een boeiende namiddag waarin Robert honderduit vertelde
over zijn leven in de Kindekensstraat en omgeving. Hieronder volgt het verslag van ons gesprek.

RobeRt De MaeseneeR veRtelt

Een leven in de Kindekensstraat

¾¾·¨v¨·¾¾

Frans PeeteRMans

Robert De Maeseneer op 10 maart 2017.
(Foto’s Frans Peetermans tenzij anders vermeld)

Voor de poort (met zijaanzicht) in de Kindekensstraat bij Robert
thuis. 
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van de brusselbaan. Hij woonde in het huis dat ver-
woest werd door de vliegende bom. Hij werd later
bouwondernemer. De mens is al lang overleden.

Bij jullie thuis was het een boerderij. Je moest
zeker al vroeg meewerken?

of dat werken was, dat weet ik niet. We deden kleinig-
heden. Zoals de koeien vasthouden als ze naar de wei
gebracht werden. eén per één werden ze uit de stal
geleid. Ik hield ze buiten vast aan het zeel. Want met
vier koeien tegelijk buitenkomen door dezelfde staldeur,
dat kon natuurlijk niet. Die koeien werden dan naar
onze wei geleid daar beneden tegenover het huis van Fil
schoukens. Die woonde daar toen nog niet. toen woon-
den daar louis barbé en zijn vrouw Marie en zijn broer
staaf. Marieken was de goeivrouw. Die ging in veel hui-
zen de “kinderbedden” doen.
als we wat groter waren, werden we ingeschakeld om
fruit te plukken. We hebben lange tijd perziken gehad.
een perzikboom is rap versleten en gevoelig voor ziek-
tes. Fons Rombaux van de lindenberg had er ook. Hij
was een van eersten die perziken teelde. Dat waren van
die mooie, dikke perziken, niet van die kleine. een
mooie vrucht was dat. Je moest ze wel voorzichtig pluk-
ken en op tijd of ze lagen op de grond.

Jullie mochten toch ook spelen zeker?

Ja, natuurlijk. De Molen-
beek was vlakbij. Wij vin-
gen visjes, damden de beek
af en zwommen in het
beekwater. toen kon dat
nog. Zonder zwembroek.
Die bestonden toen nog
niet, denk ik. Dat zwem-
men gebeurde meestal in
de Molenbeek langs de
kant van terhagen. Daar is
de beek wat breder. al is ze
aan De Ro ook al breed...
een ander spel was een
balbus maken en daarmee
proppen schieten. een stuk
van een tak van een vlier-
struik holden we uit door er
met een gloeiende draad
het merg uit te branden.
Daarin paste een zuiger
met een stang. een prop
werd vooraan in de buis
gestoken en die werd er
door middel van de met de
zuiger samengeperste lucht met een knal uitgedreven.

’t Zag er een beetje uit als een fietspomp, maar
dan in hout.

In de winter gingen we “schofferdijnen”,
schaatsen. In de meersen, in onze weiden langs
de Molenbeek stond ’s winters altijd water.
ook in de wei van “Poembak” schaatsten we.
“Poembak” (Pompbak) was de toenaam van
iemand van De Hoeve, die in de buurt van het
oud hof thauwerans, waar nonkel louis
woonde, een wei verhuurde. Ik ken zijn echte
naam niet. Die van Pieëter van den broeck van
de Woestijn hadden daar de grootste wei. Wij
hadden veel werk aan onze weiden daar om de
grachten uit te doen. elke winter opnieuw. Je
zou het, om goed te zijn, twee keer per jaar
moeten doen. Zo drassig was het daar. en die
grachten ruimen gebeurde met de schop. er
waren nog geen machines en we hadden er
geen lange rubberlaarzen voor. In die weiden
schaatsten wij op de grote bevroren plassen.
We legden ijzers op onze klompen, een dikke
draad of een hengsel van een oude emmer. Je
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In de boomgaard, met zicht op de vallei van de Molenbeek. In het midden,het
huis van de familie Geert Goddeau. In de verte over de beek de huizen van de
Strijlandstraat. 

Zo zag een balbus er uit. (Uit
“Woordenboek van de Brabantse
Dialecten”. Deel III Sectie 3
Aflevering 2 p. 127)
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Hebben je ouders lang geleefd?

vader was van het jaar 1896. Hij is gestorven in 1972,
geloof ik. Moeder leefde langer. Zij stierf in 1989. Zij
was afkomstig van aan de grot van Poelk in Pamel. Daar
stond haar geboortehuis.

Was je bij de jeugdbeweging?

Zeker. bij de bJb. Ik was misschien twaalf jaar toen ik
erbij ging. Het was ook de tijd van lucien en Roger
varlez en Fons Defrère en veel anderen...

Was je ook ruiter?

Ik heb te paard gereden. Maar onze Petrus die is naar de
ruitersschool in Kortrijk gegaan. We konden thuis alle-
maal te paard rijden: ik, onze Jef, onze Petrus... Dat was
een echte paardenman. Die reed ook bij varlez met het
paard. Want daar was geen man meer. Hun vader alfons
kwam om toen de trein die hem uit krijgsgevangenschap
terug naar huis bracht, werd gebombardeerd. Ik ging
ook naar de ruitertornooien.

Ooit voetbal gespeeld?

Ja zeker, bij verbroedering strijland. Ik speelde meestal
op de back. Wie daar nog meespeelden in die tijd?
Werner–uit-het-Zjipt (Werner Walravens) en louis van
laethem. Hem noemden ze louis van bak. Die speelde
natuurlijk op de back. Het was bal of been met louis.
en Willy van Wanj, Willy schoukens; speelde ook mee.
Hij was één van de beste spelers toen. en Cyriel De
Doncker. en staaf De Doncker, ook een heel goede spe-
ler...

Ooit soldaat geweest?

Ik was soldaat van de lichting 1958. eerst ben ik mijn
drie dagen gaan doen, de keur in ’t Klein Kasteeltje in
brussel. Daarna werd ik opgeroepen om binnen te gaan
in tienen bij de infanterie. Ik ben daarna meerdere
keren verplaatst. o.a. naar leopoldsburg. na mijn leger-
dienst ben ik nog opgeroepen om kampen te doen. soms
waren dat nachtkampen: met de klaarte vertrekken en in
de duisternis terugkomen...

moest dat ijzer een beetje vorm geven zodat het spande
rond de klomp. Maar als het te veel spande, kon je
klomp barsten. Dan kon je thuis een paar kletsen ver-
wachten...

een andere winterse bezigheid was vogels vangen met
de tremel, de graanbak op de wanmolen. We zetten die
tremel buiten in de tuin of in de wei en verstopten ons in
het ovenhuis en loerden vandaar. als de vogels aan het
graan onder de tremel pikten, dan trokken wij aan het
touw dat vastzat aan de stok onder de tremel. De bak
viel en de vogels zaten eronder gevangen of ... waren
gaan vliegen. Merels vangen lukte het best. Mussen
ook. In de lente en de zomer was vogelnesten roven ook
een leuke bezigheid.

Wij speelden met de broers bijna elke dag voetbal in
onze wei. soms ook eens verstoppertje, maar niet veel.
Want vader had voor ons wel een of ander werkje te
doen.

achter ons huis in de kasj en de voetweg naar de
ekelendries (wij zeggen “Den Dries”) stond het huis
waar stôr van Rei visj (nestor De vits) woonde. vader
had dat huis gekocht van twee zusters, net en Mandine
van Wannes anthoons. Die hadden niet graag dat
iemand anders hun huis kocht. Dus kreeg vader als
gebuur als eerste kans om het te kopen. er was daar toen
nog geen elektriciteit in dat huis. toen mijn broer louis
en zijn vrouw Margriet trouwden, wilden zij er daarom
niet gaan wonen. vader heeft het huis dan maar ver-
kocht. vandaag woont Geert Goddeau daar met zijn
familie...
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Foto van een wanmolen met de tremel.
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Jood, Walter neublum, een paardenkoopman. Hij was
Duitsland uitgevlucht voor de nazi’s. Hij is nog vaak bij
ons thuis geweest. een tijdlang woonde hij in het
Zwartschaap in het huis van tist van de belle triene.
Hij werd gezocht door de Duitsers en moest zich ver-
stoppen en dikwijls verhuizen.

Over jullie buren gesproken...

beneden ons huis staat het huis waar nu Fil schoukens
woont. In mijn jeugd woonden daar lowieken en
Marieken barbé en zijn broer staaf. louis was oud-strij-
der van de eerste Wereldoorlog. Hij sprak daar nooit
over. louis werkte aan de straten. Met een kleine mest-
haak trok hij hopen grint open die gebracht werden met
een kar. Zo werden toen straten hersteld. Het huis was
een tweewoonst. In het voorste huis woonde lewis van
tistjes, louise De boeck. Ik heb daar vele jaren de jef-
kesperen geplukt in de boomgaard. Mijn vader ging
daarmee naar de markt in Meerbeke met de marktkar.
of hij voerde de jefkesperen en de keizerinnen meteen
bij Georges van brussel. Die had een winkel in brussel. 
Hogerop in de Kindekensstraat woonden toen Fonjtje
Menèèf, alfons everaet en zijn vrouw Marans en hun
familie. Zij kwamen vaak bij ons en wij bij hen. voorbij
alfons everaet woonden die van Musch. Wim
Croonenberghs is daar komen wonen.

verderop in de tweede bocht woonde Poeljeken van
eeckhoudt en ook Rei van bét en zijn vrouw tinne. aan
de overkant verscheen later een grote villa die verhuurd
werd aan iemand die werkte bij de shape in Casteau.
niet ver van bij ons thuis stond het hof ten berg van de
familie De Ro. Het schaliënhof staat beneden in de
Kroonstraat, niet ver van de watermolen van terhagen.
Daar in de molen woonden Jef vossen en zijn vrouw
leonie. Hun enig kind is daar verdronken in de
Molenbeek. Hoe erg was dat...

Weet je nog van de oude gebruiken van toen?

Wel, als moeder een nieuw brood begon, dan maakte ze
er met het broodmes een groot kruis op aan de onder-
kant.
en als er een koebeest gekocht werd, dan sprenkelde
moeder er wijwater over voor het in de stal mocht
komen. Dat was om ziektes te voorkomen.
op Palmzondag brachten we gewijde palmtakjes mee
uit de mis. vader deed ’s namiddags zijn ronde om op al

Ben je daarna gaan werken?

nee, ik heb altijd thuis gewerkt, veel met de paarden.
bij varlez was de vader in de oorlog gebleven. onze
Petrus deed daar het werk op ’t veld. Maar Petrus trouw-
de en begon een kruidenierswinkel in het
negenmanneke. Hij noemde zijn zaak “boerke van
Gooik”. Dan nam ik zijn taak bij varlez over.

Laat ons nu eens spreken over de Kindekensstraat.

onze straat werd geasfalteerd rond 1958. Ik denk dat
Wim Croonenberghs hier toen al woonde. voordien was
de Kindekensstraat een slechte grintweg met grove
stukken grint met scherpe kanten.
Het was een heel karwei om met een vracht bieten of
met een volgeladen oogstwagen eerst de berg op te rij-
den en dan thuis binnen. We hebben meer dan eens onze
lading verloren omdat de wagen kantelde. een “kapelle
maken” noemden we dat. Dan moest je opnieuw begin-
nen laden...

Robert, vertel eens over de vele voetwegen in de
buurt van jullie huis.

eerst was er de voetweg die van beneden in de
Kindekensstraat liep, langs lammeringbos tot op de
bergenbroek aan Jean vandermeeren. Die wegel is
allang weg. Ik denk niet dat ik hem zelf nog gezien heb.
De wegel van de Kindekensstraat naar Den Dries is er
nog. Hij loopt achter ons geleeg door. Het is een gekas-
seid pad, maar hier en daar wat modderig. vroeger
kwam er van aan de wegel een aftakking naar de
Kindekensstraat. Die voetweg liep rakelings achter ons
huis door.

Dan is er de wegel naar terhagen, langs de Molenbeek,
met twee of drie bruggetjes. Hij was een stuk van de
voetweg die in Gooik vertrok en langs de beek liep tot
ninove. langs die voetweg kwamen we aan het hof van
nonkel louis. Dat was voordien het hof van sjâlen
d’aakam (Karel van de oude Cam, Karel Walravens).
ten slotte was er nog een wegel van aan het oud
bouckenaere in de bocht boven in de Kindekensstraat.
Hij liep door het veld tot aan de brusselbaan, nu Drie
egyptenbaan. Ik ben er tientallen keren doorgelopen op
weg naar de winkel bij Fanjtjen. langs die wegel stond
een huis van Gust van Miene. Gust woonde daar zelf
niet. Daar woonde tijdens de laatste oorlog een Duitse
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Zijn er bijzondere benamingen van bossen, velden
en kouters in je buurt?

Het grote bos achter het huis van everaet is het
lammeringbos. (In 1710 lambroeckbos.) Het is een
groot bos, wel vijf hectaren. Het is eigendom van een
apotheker uit ninove. op de bergenbroek is er ook een
bos. builenbos noemden wij dat bos.
er is het Moeljevéljdj. Dat is de kouter tussen
Kroonstraat en de ekelendriesstraat achter de school
van de Woestijn (in 1710: Moyevelt). De andere naam is
Wolfsgat. In ’t Wolfsgat was Cyriel De Doncker bezig
met bieten laden op zijn kar toen de vliegende bom viel
op de brusselbaan. Wij zaten op die dag op school aan
de brusselbaan toen de bom ontplofte. De meester,
meester De loecker, riep: “laat jullie vallen onder de
bank” en toen viel die bom vlakbij. Cyriel De Doncker
vertelde achteraf dat door de ontploffing zijn pet
afvloog en dat hij ze nooit terugvond.

en er is ook “den oeënenbérg” (in 1710: Haelbergh).
Dat is de kouter links van de ekelendriesstraat als je er
voor everaet inrijdt. De weg er naartoe was eerst zeer
slecht. er was zelfs geen kassei toen. ons huis grenst
aan “den oeënenbérg”.
De biezeweide is de grote wei langs de Molenbeek van
aan de Kindekensstraat tot aan het hof van nonkel louis
De Maeseneer. (het oud hof thauwerans) In die natte
wei groeiden biezen. vandaar de naam.

onze velden zo’n gewijd palmtakje in de grond te steken
om goede vruchten te krijgen.
als het fel donderde en lelijk weerlichtte dan ging moe-
der in huis rond met wijwater. Maar ’t was niet van het
lichten dat je huis afbrandde, maar van de dondersteen...
Mijn vader vertelde eens van een beest dat tijdens een
onweer onder een boom schuilde. De bliksem viel op de
boom. Het beest was dood, verdonderd. Het was een
dikke, jonge vaars.
Met het feest van sint Hubertus gingen we naar de mis
met enkele sneden brood. De pastoor wijdde dat brood.
Mens en dier aten een brokje gewijd brood om niet ziek
te worden.

als er coloradokevers op het aardappelloof zaten, dan
gingen wij ze vangen en deden ze in een potje. We goten
ze uit op de stenen en trapten ze dood. er waren er ook
die benzine in het potje goten en dat dan in brand staken.
over stalkaarsen en de kludde heb ik nog horen vertel-
len, maar ze nooit gezien.
als vroeger iemand stierf dan werd het lichter, de lijk-
kist, door zijn buren naar de kerk gedragen. een lijkwa-
gen kwam pas veel later in gebruik.
Ik heb nog zien berechten. De pastoor droeg dan ons
Heer en een misdienaar stapte naast hem met een bel en
een brandende lantaarn. Ze waren op weg naar een
doodzieke of stervende  mens. als ze onderweg mensen
tegenkwamen, dan namen die hun pet af en knielden
eerbiedig.

toen gingen zieke mensen niet meteen bij de dokter. Ze
probeerden eerst allerlei remedies. Ieder maakte zelf
zijn thee. bv. van lindebloesem of paardenstaart. een
aftreksel van geitenbaard (moerasspirea) hielp tegen fle-
recijn. en weversblaren (weegbree) op een wonde leg-
gen, deed vlugger genezen. bij ons kwam altijd de dok-
ter. Dat was dokter Cesar vandenbranden.
als het vee ziek was, kwam er een dierenarts. Dat was
toen emiel langhendries van lennik. Maar hij kreeg te
veel werk en dan is zijn neef louis erbij gekomen. Hij
was van een hof in Herfelingen. Ik herinner mij dat er in
hun wei nog ruitertornooi geweest is. als de dierenarts
niet kwam, dan waren er nog allerlei middeltjes. bv. bij
een koe die “opgelopen” was of bij een paard met “pijn
’t zak” (trommelzucht). Dan moesten wij op de buik van
het dier wrijven en lijnzaadpap opgeven. Dat gebeurde
met een fles, een oude geuzefles, want die waren ster-
ker. om een koe of paard een fles lijnzaad op te gieten
moest je sterk zijn. De truuk was om de fles schuin in de
bek te steken en tamelijk ver. anders kwam de fles er
zeker uit.
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Zicht op het Lammeringbos.



Heemkundige Kring van Gooik                                         7                                                                 september 2017

was waakzaam. en wij hadden ook geluk. beneden aan
de voetweg naar Den Dries woonde toen Fonjtje
Kuinink, alfons De Weghe, in ons huis. Die hield een
oogje in ’t zeil. Fons beleefde een rare oorlog. In de
buurt van het huis waar hij woonde, stond een schuur.
Ze was ook van ons en ze stond leeg. Maar het gebeurde
dat daar gestolen runderen werden geslacht. Wij wisten
dat niet, want dat gebeurde ’s nachts. Het waren smok-
kelaars. Die runderen waren echt gestolen op een boer-
derij of in een wei. Maar het gebeurde soms ook dat
zo’n koe gestolen werd “met het geld in de kribbe”. er
was dus vooraf een akkoord tussen de boer en de dief.
Het dier verdween ’s nachts en de boer vond ’s morgens
de koopsom in de kribbe. De gendarmen kwamen, stel-
den de diefstal officieel vast, maar eigenlijk was ’t een
verkoop.
Ze verweten Fons dat hij daaraan meedeed. Hij kreeg
veel miserie met het gerecht na de oorlog. Wij wisten
niet wat daar beneden gebeurde. Maar we hadden daar
een veld met haver in de buurt van de schuur. Hoeveel
dikke beenderen van koebeesten hebben we daar niet
gevonden... ook in de groebben in neigembos slachtten
smokkelaars ’s nachts gestolen vee...
Walter neublum, de Duitse Jood die in ’t veld woonde
in het huis van Gust van Miene, was daarbij betrokken.
Hij smokkelde. later verhuisde hij naar Pamel. Zijn
dochter woonde daar onder een valse naam in een gezin
en ging daar naar school. Die dochter heeft nog bij ons
op school gezeten bij meester De loecker. Die wist ook
wel wie zij was. De Jood had twee kinderen, denk ik. Ik
weet het niet meer zo zeker, want ’t is al zo lang gele-
den...

Robert, je was zes toen in mei 1940 de Tweede
Wereldoorlog uitbrak. Heb jij daar nog herinne-
ringen aan, dingen die je zelf gezien hebt of weet
van horen zeggen?

Wij stonden gereed om te vluchten. vader zijn broer
louis, van ’t hof daar beneden ons huis, stond gereed
met het paard ingespannen in de marktkar. alles was
ingepakt en opgeladen. Maar we zijn niet vertrokken.
omdat nonkel louis zei: “Je moet niet vertrekken, want
den Duits is hier al weg.” De mensen maakten elkaar
bang. Ze zegden: “De IJzeren Muur gaat toe en je kan
niet meer weg.” We zijn dus thuis gebleven. en nonkel
louis ook. vader zei: “als jij niet vertrekt, dan blijf ik
ook thuis.”
bij ons thuis lagen in de schuur belgische soldaten tij-
dens de mobilisatie vlak voor de oorlog. en tijdens de
oorlog waren er Duitse soldaten ingekwartierd. Ik weet
niet meer hoeveel. We hebben er niets van ondervonden.

Je sprak al over de vliegende bommen. Vertel eens
van die keer toen de vliegende bom viel op de
Brusselbaan.

Wel, we zaten die zaterdag op school. toen was er ’s
zaterdags nog school. Ik zat bij meester De loecker in
de klas. De meester had het geronk van de bom gehoord
en riep plots: “Iedereen onder zijn bank!” We wisten wat
dat betekende en doken onder onze bank. Dat was niet
plezant. We hadden schrik. De meester zat onder zijn
lessenaar.
thuis hadden we al tientallen keren in de kelder
geschuild als er een vliegende bom over- vloog.
toen viel de bom in de berm van de brusselbaan en ont-
plofte met een daverend lawaai. alles rammelde in de
klas. al de ruiten van de school waren gebroken. De
school was meteen uit. en wij trokken naar huis. bij de
familie lichtert was hun huis kapot en hun moeder was
zwaar gekwetst.

tijdens de oorlog heb ik vaak reepjes zilverpapier uit de
lucht zien vallen, gestrooid uit een vliegtuig. Die waren
precies aan mekaar vast. naar het schijnt was dat om de
Duitse radar te storen... De kinderen verzamelden die
reepjes en maakten er ringetjes van. 
en boven ons huis zagen we zwermen engelse en
amerikaanse bommenwerpers overvliegen op weg naar
Duitsland om daar te bombarderen.
er werd in de oorlogsjaren veel ingebroken want er was
honger. Wij zijn ervan gespaard gebleven. Want vader

¾¾·¨v¨·¾¾

Staand in de boomgaard en kijkend over “Den Oeënenbérg” naar
het Neigembos. 
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over het hele veld. Het ging nog rap zo’n mesthoop
wegvoeren. Want vader had veel volk, hé.
en dan was ’t van ploegen. Petrus ploegde en egde. Dat
heb ik ook nog gedaan. “Je land fijn leggen” noemden
we dat ook. nu was het tijd om te zaaien. niet met de
hand, maar met de zaaimachine. vader kocht die in
Meerbeke bij familie van Fons Rombaux. Zo’n machine
was handig. Je giet de zak met zaaigraan uit in de bak
van de machine. Het paard trekt de machine voort en
door metalen buisjes vallen de graankorrels in de grond
in rijen.
Maar let op! Dat zaaigraan moest eerst ontsmet worden.
vader mengde er een poeder bij, sarazan. Hij deed er
ook wat stukjes van de gewijde kaars bij. Dat was om de
oogst zeker te doen lukken...
en om het zaaigraan te beschermen tegen oppikken door
de vogels, werd er gesleept en gerold. Dat laatste ook
om de grond niet te laten uitdrogen. Dat was afhankelijk
van het weer.

We hadden thuis veel hooi. Hooi maaien gebeurde met
de maaimachine. toen had nog bijna niemand zo’n
maaimachine, alleen vader. Hooi keren moest enkele
keren per dag, met de riek. Maar met de hooikeerder
ging het natuurlijk vlugger. In ’t hooi moest gewerkt
worden om het droog te krijgen. als het dan droog was,
dan werd het op “vollen” gelegd. Dat zijn lange rijen.
Dat gebeurde ook met de hooikeerder. Dan werden de
hooioppers gemaakt op ruiters. Dat waren zes houten
palen aan mekaar vast met ijzerdraad in de vorm van
een piramide. Dat was veel werk, dat hooi op die ruiters
stapelen.
Graan pikken gebeurde ook met de maaimachine. vader
zat op de machine met een lange stok om de graansten-
gels bij mekaar te brengen tot bussels. binden gebeurde
door binders en bindsters uit de buurt. Wij hielpen ook
daarbij. een band van stro maken, rond de bussel leggen
en knopen. en dan stuiken: de bussels samenzetten in
hokjes om te drogen. Wij hebben ook nog gezant: de
gevallen aren oprapen is dat.
eerst gebeurde het pikken met pik en pikhaak, dan met
de maaimachine en daarna met de pikbinder. nadien
met de pikdorser. buurman Fons De Weghe deed bij ons
met de pik de kanten af zodat de machine makkelijk
door kon rijden. Wij hadden zelf een pikbinder. later
deden we de oogst met een maaidorser. eerst kwam
Poeljeken van eeckhoudt van Den Dries dat doen bij
ons.
In de bietentijd was er ook veel werk: bieten planten,
hakken, wieden, dunnen. bieten rooien was ook een
zwaar werk. Ik heb ook nog rapen getrokken.

Hoe was het in die jaren met de kerk gesteld?

Ik herinner mij de naam van de pastoor niet meer. (Dat
was pastoor Christiaens.) later kwam pastoor
Dehandschutter. Zijn huishoudster Julienne speelde kos-
ter. De parochiezaal was er nog niet. In de jaren zestig
heeft de pastoor die zaal laten bouwen. en wij hebben
daar geld voor ingezameld. elke zondag moesten we
van vader mee. later werd de nieuwe kerk gebouwd.

Langs waar gingen jullie te voet naar Gooik?

Wij stapten langs letterbeek en de lindestraat. soms
ook langs de wegels. als ze nog open waren. Maar ’t
was soms moeilijk lopen daar.

Waar gingen jullie naar de molen?

Wij gingen naar de molen in de Wolvenstraat bij
Dubois. De ene keer mochten ze malen van de Duitsers,
de andere keer niet. Die Duitsers controleerden alles.
Wij mochten meerijden op de kar. “Je moet meegaan”
zei vader “dan is ’t een beetje veiliger.” Ik moest voorop
gaan van aan het kruispunt om te zien of alles veilig was
rond de molen. van daar gaf ik vader een teken als het
oké was. Zo ging dat.

Als jullie naar Ninove of Halle gingen, waar
namen jullie dan de tram?

Ik kan mij niet herinneren dat we met de tram naar Halle
reden. naar de fruitmarkt in Meerbeke reden we onze
marktkar. Daar ben ik nog mee naartoe geweest. ook
naar de fruitmarkt aan de belle alliance in Pamel trok
vader soms met fruit.
bij de smid gaan was ook altijd een mooie uitstap. Wij
gingen naar de smidse in strijland tegenover de school,
bij soeë en torken Coosemans.

Kan je iets vertellen over het werk op de boerderij?

In ’t voorjaar werd de mest naar ’t veld gevoerd. Dat
deed onze Petrus. Hij was de oudste zoon. Met een
mesthaak kapten we de mest in de mesthoop los en laad-
den die op de mestkar.  Die werd naar het veld gereden.
Met de mesthaak werd daar de mest van de kar getrok-
ken in hopen. Met een riek spreidden we de mest open

¾¾·¨v¨·¾¾
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elk jaar deden we met ons gezin de wegom in Halle.
vader bleef thuis. Hij liet zijn huis niet alleen. Maar op
Pinkstermaandag ging hij op beeweg naar sint Cornelis
in ninove.

Hoe was het met de watervoorziening op de boerderij?

onze huidige waterput is nog de steenput van het oude
huis. Grootvader Petrus De Maeseneer en grootmoeder
Clementine De saegher  kochten het huis van
“Kézzekop”. Dat was zijn toenaam. Zijn echte naam ken
ik niet. Hij werd gepakt wegens sluikstoken en ging fail-
liet. Hij moest zijn huis verkopen... onze buurman
louis van nardes, louis barbé, wist dat heel goed.
In de buurt ontplofte een tijd nadien een sluikstookin-
stallatie bij bienes (albinus vanderpoorten) en leonie
(Francisca seghers). Die woonden hogerop in de
Kindekensstraat. bienes was op ronde om melk op te

In de winter was er veel werk in ’t hout. Dat deden we
veel. We schrooiden de hagen. Dat gebeurde met een
schrooier. Met een sikkelvormig hakmes op een lange
steel hakten we takken van de meidoornhagen af. Ik heb
eens bijna mijn dood gehaald bij dat werk. Ik was aan ’t
schrooien. Het was een sleedoornhaag, zo een met van
die kleine, blauwe pruimpjes en met lange, venijnige
dorens. vader had me geleerd hoe ik moest kappen met
de schrooier. Ik kapte en kreeg een steek van een lange
doren tussen twee kneukels van mijn rechterhand. ’t
Was diep, tot op het bot. Dan is dat beginnen te verzwe-
ren. Mijn hand zag rood en was fel gezwollen. Dokter
vandenbranden is daar vaak moeten voor terugkomen
bij ons. op de lange duur is het toch genezen. ’t Is wel
een lelijk litteken gebleven...

Dat hout diende om de oven te heten. op een mutsaard-
paard maakte vader mutsaards om de oven te heten.
eerst stonden die mutsaards een jaar buiten onder een
afdak om te drogen. De dikste stukken hout uit de muts-
aards werden eruit gehaald om de koeketel te stoken:
rapen, aardappelen koken voor het vee. Wij moesten het
vuur onder de koeketel oppassen. Wilgenhout was zeer
geschikt als kachelhout. We hadden ook een bos waar
we om de drie jaar het hakhout kapten. om planken te
hebben voor de boerderij velden we een boom, een
populier of een es, en lieten hem zagen in de zagerij in
Meerbeke, bij De Munck. Daar kon je ook terecht om
bitterwortels te laten branden.

Er was niet alleen werk, maar toch ook plezier?

er was de kermis te strijland. veel kramen of molens of
een tent stonden daar niet. Met de kermis werden bij ons
thuis altijd taarten gebakken: confituurtaarten, smoel-
taarten en mattentaarten... tante Chlotilde, moeder haar
zuster van de Woestijn, kwam dan helpen. Zo een lekke-
re taarten vind je nu niet meer...
In november deden we mee met de jaarmarkt in Gooik.
Met onze stieren. We zijn er nog geweest toen het volop
sneeuwde, vader en ik en nog iemand. Je kreeg dan
medailles en wat centen, misschien driehonderd frank.
Met de processie in strijland deden we ook mee. onze
Petrus was ruiter en stapte mee op in de stoet. Ik deed
dat niet graag paardrijden. Ik ben er ooit eens afgeval-
len...

op kerstavond gingen we naar de nachtmis. Pastoor
Dehandschutter heeft die ingevoerd. vandaag is er bijna
nergens nog een nachtmis.

¾¾·¨v¨·¾¾

Broer Louis De Maeseneer bij de oude waterpomp.
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Jullie bakten zelf het brood?

Ja. We hadden veel mutsaards en een heel goede oven.
Die moest je verzorgen als een klein kind. aan de bui-
tenkant insmeren met vloeibare klei, acht dagen laten
drogen en om de andere dag er vuur in branden. ook de
binnenkant van de oven moest regelmatig onderhouden
worden met klei. een oven rokken heette dat. Het was
een smerig werk.
vader stookte de oven heet. vader en moeder besloegen
het brood in de moelje. Ik weet dat wij altijd goed brood
gegeten hebben. Dat kon je nergens kopen!

Kwam er soms onverwachts volk aan de deur?

een leurder van ninove kwam vaak bij ons met textiel
en naaigerief. Mijn zussen Maria en Clementine gingen
naar de naaischool. Maria heeft die school helemaal
afgemaakt. Ze heeft ook les gevolgd bij liza van
Coppens. liza was naaister in letterbeek.
soms kwamen er bedelaars aan de deur. Meestal waren
het dezelfde. Ze kregen een boterham. soms waren ze
afkomstig uit de buurt. Het waren mensen die geen werk
hadden of die overleefden met wat gelegenheidswerk.
er waren mannen die graag bij ons kwamen werken om
te eten te hebben.

Stonden er kapellen of kruisen in de buurt van jul-
lie huis? Geen staminees maar echte kapelletjes...

Kapellen waren er niet vlakbij.
beneden aan de Molenbeek stond wel een Kruis-lieve-
Heer met een bankje voor. Dat kruis staat er nog.
Waarom dat kruis daar staat, weet ik niet. Het moet er al
heel lang staan. Mijn vader heeft dat kruis daar altijd al
weten staan en zijn vader ook.

Wie was jullie varkensslachter?

Dat was Konjtjen, louis nerinckx van de ekelendries.
Die was vaak op weg om overal varkens te slachten. Dat
duurde altijd twee dagen, twee namiddagen of twee
avonden. De eerste dag gebeurde het eigenlijke slach-
ten. ’s anderendaags werd het varken gezouten, in ’t
zout gestoken. eerst werd het vlees versneden, het
orgaanvlees werd gekookt en gemalen en er werden
pensen gemaakt. Ik heb veel geholpen aan het malen. 

halen bij de boeren, toen alles ontplofte. Zijn vrouw, een
zwaar mens, geraakte niet op tijd door de smalle uitgang
en kwam om.
In 1947 werd ons oud huis afgebroken en er werd een
nieuw gebouwd. De oude gemetste waterput werd
bewaard. Hij is dertien meter diep en geeft uitstekend
water. bèèr van tricht van de Kroonstraat heeft er een
pomp op gezet. Ze staat er nog. nu staat de pomp naast
de voordeur tegen de gevel. vroeger stond er een houten
kap met windas op. Die werd afgebroken. In 1947 ken-
den we een zeer droge zomer. overal stonden de water-
putten droog. er was toen nog geen leidingwater in
Gooik. Wij haalden water voor onze dieren aan de beek
in terhagen. Met een beervat reden we tot aan de Kruis-
lieve-Heer aan de Molenbeek om drinkwater voor het
vee te halen.

¾¾·¨v¨·¾¾

Aan de overgang van de Molenbeek (Letterbeek) staat de
Kruis-Lieve-Heer. Geen mens die nog weet waarom hij hier
staat. Buren vertelden dat Robert, zelfs al kwam hij er tien
keer op een dag voorbij, elke keer een kruiske maakte.
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Oude foto uit het begin van de jaren 1900. Zittend: Petrus De Maeseneer (grootvader van Robert) en Clementine De Saegher
(zijn grootmoeder). Beiden waren afkomstig uit Pamel. Vandaar hun toenaam: “Pômelèèr”. Zij kochten het huis in de
Kindekensstraat van “Kézzekop”. Het is dus het stamhuis van de De Maeseneers in Gooik.
Staand v.l.n.r. Margriet (werd kloosterzuster, gaf les in Brussel en stierf jong), Jozef De Maeseneer (oud-strijder van W.O. 1,
komt later op het Hof ter Eycken, vader van o.m. meester Jean De Maeseneer), Louis De Maeseneer (kwam op het hof van
Sjâlen d’Aa Kam, het oud hof Thauwerans), Stefanie De Maeseneer (trouwde in Meerbeke en stierf jong), Alfons De
Maeseneer (vader van o.m. Robert, woonde in het ouderlijk huis in de Kindekensstraat), Frans De Maeseneer (trad in in een
klooster en volgde een opleiding tot pater. Kwam eens naar huis met vakantie en hielp in de boomgaard een boom vellen. Hij
kreeg daar kou en liep een longontsteking op. Hij overleed zeer jong.)

Fotograaf Evenepoel (Ninove?) maakte deze mooie foto voor het oude huis in de Kindekensstraat.  De fotograaf schreef op de
achterzijde van de foto: “De Maeseneire Straaland Goyck Gouden lijst 30/40”.
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Wie haalde jullie melk op?

Dat was Rei van lippen, Désiré Pierret, van
De Hoeve. Hij voerde de melk naar de mel-
kerij in oetingen.

Jullie boterden zelf ook?

Ja, wij boterden zelf. vader is nooit naar de markt moe-
ten gaan met de boter. Hij verkocht ze allemaal thuis aan
vaste klanten. nonkel Jef kwam erom. eieren verkoch-
ten we wel op de maandagmarkt in Gooik.

Je verblijft hier nu één jaar. Hoe is het je broers
en zussen vergaan?

Petrus, de oudste broer, trouwde een meisje uit Kester.
Ze hielden samen een kruidenierswinkel in het
negenmanneke. Hij is al overleden.
Mijn zus Clementine trouwde met oscar, een jongen uit
braine-le-Château, een Waal dus. Ze baatten daar de
“Ferme boekendal” uit.
Mijn zus Maria trouwde een jongen uit breedhout. Daar
hadden ze een boerderij. Maria was op pensionaat in
eizeringen. Daar leerde ze Frans.
Mijn broer Jozef woonde in busingen in lennik. Hij is
jammer genoeg al overleden.

broer louis trouwde een meisje uit Meerbeke. Daar
woonde hij eerst. later kwam hij terug naar Gooik en
woonde op Den Dries. nu woont hij al jaren naast de
ouderlijke hoeve.
Jongste zus Celestine liep school aan de brusselbaan.
later trok ze naar het pensionaat in Heikruis, waar ze
verplicht Frans moest spreken tijdens de speeltijden.
nadien werd ze kleuteronderwijzeres aan de normaal-
school in o.-l.-vrouw-Waver. Jarenlang was ze kleuter-
leidster in de gemeenteschool van strijland. Ze trouwde
een jongen uit sint-Martens-lennik. Daar woont ze
vandaag. 

Hier eindigde ons lange gesprek. Met een wijze beden-
king van Robert. Hij zei over zijn leven: “Dat ging altijd
voort, hé jongen. De dag kwam, de avond kwam en ’t
ging altijd voort. al drieëntachtig jaar lang...”
Wij bedankten Robert en zijn kamergenoot louis voor
het interview.
ook dank aan broer louis en zus Celestine voor de
foto’s en de inlichtingen.

¾¾·¨v¨·¾¾

Louis De Geest, oud-paracommando en kamergenoot
van Robert in Eyckenborch.

Landschap gezien van aan het vroegere huis van Robert.
Staande op de oprit naar het huis waar Robert woonde, zie je een echt Pajots land-
schap. Vroeg in de lente is de overheersende kleur groen in allerlei tinten. Je hoort
er de stilte...
Rijen populieren en wilgen omzomen de Molenbeek. In de verte tussen de populie-
ren, achter Lammeringbos en builenbos de bruine velden op de Groebbe.
Daarnaast de gebouwen van het hof ten Berg. Daarachter zie je de Ottenberg en
de eerste huizen van de Lindestraat. Rechts daarvan een glimp van huizen in Terlo.
Dit gebied behoort tot het mooiste stukje Gooik.
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Zware handarbeid

René werd geboren in 1920 in leerbeek.
Zijn ouders waren Petrus Pauwels, metser
van beroep, en Maldine Walkiers, huis-
vrouw. René komt uit het tweede huwelijk
van zijn moeder uit een kroost van vier
kinderen, waarvan René en Marcel
Pauwels uit leerbeek de enige nog in
leven zijn. uit het eerste huwelijk van
Maldine ontsproten twee kinderen, thans
ook overleden. 

Het gezin Pauwels, bestaande uit zes kin-
deren dus, werd zeer correct opgevoed.
Maar zoals het toen meermaals ging,
moest ook René jong aan het werk. Hij
was amper 13 jaar toen hij reeds in een
steenbakkerij aan de slag ging. Deze
arbeid was zeer zwaar, zeker in een tijd
waarbij nog veel handelingen met de hand
moesten uitgevoerd worden. Zo moest hij
1000 stenen per dag manueel bewerken

om ze klaar te maken voor het bakken. 
Dit hard labeur zal hem zijn hele verdere leven te beurt
vallen. later in zijn jeugdjaren komt er voor René een
héél donkere periode van zijn leven aan. nog voor de
inval van de Duitse krijgsmacht in mei 1940, was hij al
dienstplichtig voor het leger geworden. Zijn plaats van
kazernering was gelegen te etterbeek bij brussel. Dit bij
het 6de Rgt bereden artillerie.

Begin van WO I

Zijn verwelkoming daar in de kazerne was een heel ont-
nuchterende ervaring. Met de slogan: “Hier temt men
paarden, hier temt men soldaten”; was het overduidelijk
dat men zich hier koest diende te houden. De groep
opgeroepen jonge mannen had geen andere keuze. bij
de Duitse inval in belgië werd het helemaal ernstig en
kwam René zo mee in de situatie terecht van het voort-
durende verzet en de uiteindelijke overgave van alle
belgische strijdmachten aan de Duitse overheerser. Zo
herinnert hij zich dat hij als voerman van twee grote
boerenpaarden voor een rijdende batterij geschut vaak

René Pauwels kwam samen met zijn vrouw Alice Ricour in Eyckenborch terecht, nadat zij een klein jaar
bij Vander Stokken in Pepingen verbleven had wegens ziekte. Na haar opname in het ziekenhuis van Halle
kwam ze dan hier in Gooik in het WZC, waar ze samen met René verbleef tot haar overlijden iets meer
dan een jaar geleden. René had intussen zijn huis overgelaten aan hun enige zoon Roger.

GesPReK Met René PauWels

De laatste Gooikse oud-strijder uit de Tweede Wereldoorlog

¾¾·¨v¨·¾¾

steven sonCK

René Pauwels en zijn vrouw Alice Ricour. (Foto’s Steven Sonck)

De ouders Petrus Pauwels (rechts) en Maldine Walkiers
(links). (Alle foto’s familie Pauwels)
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René als soldaat in 1936. René te paard in de kazerne van Etterbeek.

Foto van het voltallig regiment. René zit op de eerste rij vooraan, aan de linkse kant, net naast de drie ‘oversten’.
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Beelden van de soldaat René Pauwels, in rustige omstandigheden, samen met zijn kameraden. Bovenaan zit hij links gehurkt
(2de rij). Onderaan staat hij als tweede links, met een pollepel in zijn hand.
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Schuil houden

bij het vluchten voor de Duitse bezetter heeft René vele
plaatsen gezien en voorvallen meegemaakt. In de slui-
mer van het geheugen komen af en toe anekdotes naar
boven. Het bericht dat alle jonge mannen, en zeker de
dienstplichtigen, naar Duitsland moesten gaan werken
heeft René er toe aangezet om in het midden van de
nacht zijn hebben en houden te moeten verlaten. Het
risico op een slechte afloop daar in Duitsland was te
groot. Zo kwam hij weg via familie waar hij zich kon
schuilhouden. René probeerde als tegendienst ook altijd
te werken. 

bij een fruitteler waar hij verbleef vernam René ook dat
de vrouw des huizes, die via de boerentram op weg was
om kersen te verkopen in brussel, staande gehouden
werd door Duitse soldaten en op die manier haar kersen,
dus ook haar inkomen, verloor. René kwam ook in
brussel terecht waar hij ternauwernood ontsnapte aan
de Duitse diensten. als arbeider bij de Delhaize werd hij
via zijn baas, die in contact stond met de Duitsers, over-
gedragen en moest René zich aanmelden. De Duitse
overste beloofde hem “vrijspraak” als hij kwam. René
trapte echter niet in de mogelijke val en vluchtte
opnieuw. 

Dit speelde zich af meer naar het einde van de oorlog
toe. Zo kwam hij weer samen met zijn vrouw, na de

bevrijding. Ze
bouwden een huis
aan de belle triene
te Gooik. Dit was
een tweewoonst
samen met louis
Ricour, de broer
van zijn vrouw, en
diens vrouw liza
De Crem. Zo heb-
ben René en liza
De Crem meer dan
60 jaar naast elkaar
gewoond, om nu
hier in het WZC
opnieuw buren te
zijn. Het echtpaar
kreeg één zoon,
Roger Pauwels, die
nu het ouderlijke
huis bewoont. 

moest schuilen tegen de overvliegende “donkere forten”
van de Duitse luftwaffe. 

toen de paarden panisch van angst reageerden, en soms
uitbraken, moesten ze deze dieren meermaals zelf red-
den uit waterlopen. Dit moet een hels karwei geweest
zijn, en dit in volle gevarenzone van vijandige activiteit.
Zo heeft René ook het dorpje Maldegem tijdens de
marstocht doorkruist. Het dorpje aan de leie viel op 27
mei 1940 in Duitse handen. als hij hierover praat merk
je de diepe emoties die terug naar boven komen: de pijn
van het zien van de vele gesneuvelde soldaten aldaar.
na de overgave van belgië aan de bezetter werden vele
soldaten krijgsgevangen gemaakt en tewerkgesteld in
Duitsland. 

Het was in deze periode dat René dan besliste om op de
vlucht te gaan voor deze verplichte tewerkstelling. Dit
tekende René zijn leven lang. In 1941, in volle oorlog,
leerde hij tijdens een bal op de kermis te leerbeek zijn
toekomstige vrouw alice Ricour kennen. alice was de
zuster van louis Ricour, die getrouwd was met liza De
Crem, die hier ook in het WZC verblijft. 
Het eerste platina huwelijk te Gooik in 2012 stond op
naam van René en alice. Het is nu nog steeds overdui-
delijk hoe hij zijn vrouw steeds graag heeft gezien. na
74 jaar huwelijk merk je hoe liefdevol hij nog kan pra-
ten over zijn alice. als ware liefde bestaat is dit zeker
voor hun van toepassing.

¾¾·¨v¨·¾¾

Trouwfoto van René Pauwels en Alice Ricour.
Roger Pauwels als communicant.
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Hout als passie

tijdens de verdere loopbaan van René was
hij vooral schrijnwerker/ meubelmaker te
brussel en later in buizingen. Dit was zijn
grote passie… getuige ook de prachtige
meubelen die nog steeds bij hem in bezit
zijn. ook het meer kunstzinnige in de
mooie stiel van houtsnijwerk heeft René
volledig onder de knie. Getuige de mooie
beeldjes die hij zelf heeft vervaardigd. 
Dit deed hij allemaal als ontspanning na
zijn dagtaak. ook heeft hij lang de bugel
bespeeld bij de toenmalige harmonie in
leerbeek. samen deden René en alice
ook heel wat wielerwedstrijden aan in hun
vrije tijd. Fietsen zelf was ook regelmatig
hun bezigheid. René is heden ten dage, op
zijn 97-jarige leeftijd, de oudste oudstrij-
der van Wo 2 in Gooik. Zo woonde hij
regelmatig de 11 novembervieringen van
de gemeente bij. 

Deze eer verdient hij dan ook volledig!
Het geheim van deze aimabele man is naar
eigen zeggen… “werken en eten”.
Met blijvend respect voor onze oudere generaties.
opdat hun levensverhalen niet mogen vergeten wor-
den… ook dat is zorg… 

¾¾·¨v¨·¾¾

Prachtig houtsnijwerk vervaardigd door René zelf.

René Pauwels, tussen Willy Juwet (Kester) en Bram Depester
(Oetingen) tijdens de 11 novemberviering in 2013.

Een echt viergeslacht: René met zoon Roger, kleinzoon Stefan en
achterkleinzoon Bram.
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schooltijd in Herne her-
innert lucien zich nog
meester Cogniau. op
school had hij ook veel
vrienden. eén van die
vrienden, een man
afkomstig van tollem-
beek waarmee hij in
Herne op de schoolban-
ken had gezeten, was
trouwens aanwezig op de
begrafenis van luciens
vrouw Maria. Dit heeft
lucien deugd gedaan.
’s Zondags ging de fami-
lie van lucien naar de
eucharistieviering. ook
het lof en de vespers
werden bijgewoond. als
lucien later ouder was,
kon er na de misviering
ook nog een cafébezoek-
je met vrienden af.

Lucien komt naar Gooik

na zijn jeugdjaren ver-
huisde lucien van Herne
naar Gooik. Hij huwde
met Maria Du bois. na
hun huwelijk woonden
lucien en Maria een tijd-
je in de terlostraat om
zich daarna te vestigen in
de Gooikeveldstraat. Zij
woonden er jaren naast
schoonzus agnes (zus
van Maria) en schoon-
broer Marcel.
lucien werkte in brussel
als bediende bij Winter-
thur verzekeringen. elke
morgen was hij vroeg uit
de veren en nam de bus
om 6u15. Maria ging bij
mensen thuis werken. 
Maria en lucien kregen
3 kinderen: Patrick, Jan
en ann. lucien heeft
ondertussen ook 7 klein-

Familie en schooltijd in Herne en Edingen

lucien was de jongste in een gezin van 4 kinderen en
werd geboren op 12 juli 1934. In zijn jonge jaren woon-
de hij in Herne. Zijn vader Firmin was afkomstig uit
tollembeek en zijn moeder was Marguerite
Dehandschutter. vader Firmin had een atelier in Herne
en moeder Marguerite was huismoeder. Zij beoefenden
ook de landbouwerstiel, waarbij lucien soms moest hel-
pen. 
lucien had twee zussen en één broer. Zus Celina is
overleden in 2008 op 78-jarige leeftijd. Zus Clara woont
in Deux-acren. broer Félicien woonde in Groot-
bijgaarden en was gehuwd met Martha uit Parike. Hij is
helaas in 2015 op 87-jarige leeftijd overleden. 

lucien ging naar school in edingen en Herne. als ver-
voermiddel om daar te geraken gebruikte hij meestal de
fiets. op school was men redelijk streng. uit zijn

GesPReK Met luCIen vanGuCHte

Met voetbal als centraal gegeven in de familie
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Johan tHolleMbeeK

Lucien als leerling in de school van Herne, een typische schoolfoto.

Gezinsfoto uit 1938 met ouders, broer en zussen van Lucien, die de
jongste is van de 4 kinderen. 

Toen het leger nog verplicht was,
Lucien als militair in 1953.

Het vervoersmiddel bij uitstek voor
talloze ritjes naar ons ma, 1957.



kinderen. Hun namen zijn elien, Mattias, Ilke, Jolien,
nele, arne en senne. twee jaar geleden werd stella, het
eerste achterkleinkind geboren en over een paar weken
komen er nog twee baby’s bij. Dan wordt lucien voor
de derde maal overgrootvader of ‘grote peter’. 
eén van zijn kleinkinderen is senne, de zoon van ann.
senne lijdt aan autisme, is al verschillende malen
geopereerd geweest en moet o.m. speciale voeding krij-
gen. De ziekte van senne grijpt lucien zeer aan. 

Lucien en het voetbal

lucien is altijd al gepassioneerd geweest door het voet-
bal. Reeds tijdens zijn jeugdjaren speelde hij voetbal,
o.a. in Herne en viane. 
later speelde ook zijn zoon Patrick voetbal. eerst bij
Gooik vooruit en uiteindelijk raakte hij zelfs bij RsC
anderlecht aan de bak. Hij mocht tevens mee naar het
buitenland met de brusselse ploeg. ook lucien ging
mee naar de matchen van anderlecht, doch niet naar het
buitenland. op zeker ogenblik kwam Patrick in de pro-
blemen, iets wat lucien nu nog steeds aangrijpt.

ook zoon Jan speelde voetbal en later nam diens zoon
arne de fakkel over. arne speelde trouwens bij sK
Gooik in de ploeg toen deze in het seizoen 2008-2009
kampioen werd.  vader Jan was toen délégué van de
ploeg.
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Het huwelijk van Lucien en Maria op 1 augustus 1959.

Lucien met zijn 3 kinderen Patrick, Jan en Ann in 1969.

De voetbalploeg anno 1951, Lucien is te vinden de 2de van links
bovenaan.

Een mooie foto met alle kleinkinderen in een kader.
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In het rusthuis

thans verblijft lucien in eyckenborch op het gelijk-
vloers. toen zijn vrouw Maria nog leefde zaten zij op de
tweede verdieping. na het overlijden van Maria maakte
lucien zich verdienstelijk door de broodjes (pistolets)
en sandwiches te snijden en te smeren voor de mensen
die het niet meer konden. ook werd hij bevriend met
een andere vrouw uit het rusthuis. op een keer zaten ze
samen en lucien is naast haar blijven zitten omdat de
vrouw goed kon vertellen. Zij woont thans op de tweede
verdieping in eyckenborch.

ook werd lucien goed bevriend met Jean-Pierre uit
Meerbeke. Hij was een echte “kameraad”. Jean-Pierre
zou alles hebben gedaan voor lucien. Helaas werd
dementie ook hem fataal.

In het rusthuis zijn de kansen om aan sport te doen van-
zelfsprekend beperkter. toch heeft lucien zich nog
goed geamuseerd bij de initiatieles karate die sensei
François Demesmaeker enige tijd geleden is komen
geven in eyckenborch.

De pijnlijke knie 

lucien is altijd een goed mens geweest. Zo was hij met-
een bereid zoon Patrick te helpen aan zijn woning in de
Zijpstraat. Hij verwerkte zo 8 vrachtwagens aarde met
enkel maar een schop. Helaas heeft dit nefaste gevolgen
gehad voor zijn rechterknie. Hij is met zijn knie naar het
ziekenhuis in aalst geweest, doch ze vonden zogezegd
niets en stuurden hem van het kastje naar de muur.

¾¾·¨v¨·¾¾

Een mooie foto van Maria en Lucien tijdens een feest.

Het doodsprentje van echtgenote Maria Du Bois (°1936-†2014).

Lucien en Maria, jaren later gezamenlijk in het zorgcentrum.
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lucien is tevreden met zijn leven in eyckenborch. Het
bezoekje na de misviering is nu vervangen door een
bezoekje om 16 uur aan de cafetaria van eyckenborch,
waar hij kan genieten van een lekker glaasje wijn of een
blonde leffe.
vroeger ging hij wel eens op reis, bijvoorbeeld naar de
ardennen. thans blijft hij liever thuis in het rusthuis.

Blijven genieten…

lucien is een tevreden man. Weliswaar hebben de
levenswandel van zoon Patrick en de ziekte van klein-
zoon senne hem zeer aangegrepen, toch kan hij genie-
ten van de kleine dingen des levens, zoals dat glaasje
wijn in het cafetaria van eyckenborch. Het is hem
gegund.

Info

alle foto’s dit artikel bezit familie vanguchte.
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Lucien als levensgenieter, met een pintje buiten op het terras van
Eyckenborch.

Lucien en een vriendin in het WZC Eyckenborch, 2017. Lucien oefent een karateslag tegen François Demesmaeker.



Wie waren je ouders?

Mijn moeder was louisa Krachman, afkomstig van
elingen en mijn vader was victor laroche (°1893),
afkomstig van Kester. bij mijn moeder waren er 7 kin-
deren thuis, bij mijn vader weet ik het niet meer. Mijn
vader was metser die veel ging werken in elingen, in
ploegverband; mijn moeder was huishoudster. tot hoe-
lang hij gewerkt heeft, weet ik niet meer. Maar hij is wel
97 jaar oud geworden, mijn moeder maar 68 jaar.
Ze hebben altijd in de Molenstraat in Kester gewoond,
gebouwd op de grond van zijn ouders en daar hebben ze
een huis op gezet, niet te ver van Kestergat. Het was
geen boerderij, maar een gewoon huis. Ze hadden er
twee melkkoeien, toen ik nog thuis was. achteraan was
een stalletje en wat kippen.

Hoe was het gezin samengesteld?

Ik ben op 12 juni 1923 geboren als enige dochter en er
waren drie broers. onze Chalen (Karel) was de oudste,
hij was getrouwd met Martha Hemerijckx uit neigem.
Ze hebben eerst een tijdje daar gewoond, daarna zijn ze
naar Kester verhuisd in een huurhuis en tenslotte hebben
ze een huis in Gooik gekocht, aan de kerk, in de buurt
van de beenhouwer op de plaats. Jean, de tweede, die
getrouwd was met Jeanne Pletinckx uit Gooik, is vroeg
gestorven op z’n 50ste. en dan was er nog Frans, die
getrouwd was met Clementine Penne. 

Waar groeide je op?

Dat was dus in de Molenstraat, waar we eerst in een oud
huisje woonden, naast een verver. Dat huisje huurden ze
en dan hebben ze gebouwd op grond van zijn ouders. Ik
ben in het oud huisje geboren. Daarna zijn we naar het
nieuwe huis getrokken. alles was in orde in het nieuwe
huis, niet zoals nu maar toch in orde. Water was er via
een pomp, met een waterput. eten maken was op de
leuvense stoof, gelijk vroeger hé.
als kind speelden we spelletjes samen met andere kin-
deren, toen we allemaal samen speelden. van liedjes en
rijmpjes weet ik niet meer.
thuis moest ik helpen. We hadden een boerderijtje en ik
moest ons ma helpen, niet op het veld, dat was voor de
jongens. In een jeugdbeweging ben ik niet geweest, dat
bestond toen nog niet.

Waar ging je naar school?

Ik ben in Kester naar school geweest, met allemaal non-
nekes als lesgeefsters. De moeder was zuster
Madeleine, er was ook nog zuster anna, die een heel
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Jeanne is een kranige 93-jarige dame, die hier in een kamer op de eerste verdieping in Eyckenborch ver-
blijft. Na een eerste kennismaking, mag ik al direct de foto’s bekijken die mooi in een plasticje in het kastje
liggen. We bekijken ze vluchtig en al onmiddellijk voel ik me op mijn gemak bij haar. Terwijl ik door de
foto’s ga, merk ik dat ze een kloeke stevige vrouw was, terwijl ze dan nu toch wat vermagerd is. Maar haar
spirit is nog altijd heel goed, en ik merk al snel dat ze een vrouw is die heel erg emotioneel kan zijn. Zeker
als ze het heeft over haar kleinzoontje Christof die zo jammerlijk om het leven kwam, op het moment dat
zijn leven nog echt moest beginnen. Het pakt haar nog altijd als ze naar zijn foto kijkt, die ook bij haar
aan de muur hangt. 
De dag erna kom ik bij haar terug en beginnen we ons gesprek, via een reeks vragen. Ze heeft een ijzer-
sterk geheugen en als ze het echt niet weet, dan zegt ze het ook gewoon. We beginnen bij het begin, waar
komt ze vandaan.

GesPReK Met Jeanne laRoCHe

Uit de Asseveldstraat in Kester
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Jean-Paul De loeCKeR

Jeanne Laroche nu, in haar kamertje in Eyckenborch.
(Foto Jean-Paul De Loecker)
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strenge was - een ‘vies meiken’ -en nog een derde, waar-
van ik even de naam niet weet. We moesten heel stil zit-
ten, in een klas met heel veel kinderen. (en dan ineens
komt de naam van de 3de zuster naar boven.) De laatste
zuster was alberta. op de speelplaats speelden we aller-
lei spelletjes, zoals hinkelen, koordspringen, met de bal
spelen,… 
Het waren enkel meisjes, want de jongens zaten hoger-
op in de jongensschool, naast het gemeentehuis van
toen. en het was geen kwestie van eens samen te
komen, dat was streng verboden! Meisjes en jongens
moesten apart blijven.
We kregen veel huiswerk. Maar ik ben heel graag naar
school gegaan en ben heel braaf geweest, nooit iets mis-
daan. onze ouders moesten toch nooit naar school
komen om te komen praten met de nonnekes… (lacht).

En daarna? Gaan werken?

Ik ben naar school geweest tot mijn veertiende, dat was
toen de gewoonte. en dan ben ik gaan ‘dienen’, niet
naar brussel, wel in Halle. Ik ging een hele week bij die

mensen, verbleef er op een kamertje en enkel in het
weekend mocht ik naar huis komen. en dat was pas zon-
dagnamiddag, nadat de afwas gedaan was en  maandag-
morgen moest ik weer vertrekken.
Ik deed daar wat van alles: de afwas, bedden opmaken,
stof afdoen, enz. Kinderen moest ik niet oppassen, want
ze hadden er geen. op mijn 20ste ben ik getrouwd en
waarschijnlijk ben ik tot dan blijven werken, maar dat
weet ik niet meer.

De oorlogsperiode. Wat herinner je daar nog
van?

In de oorlog was ik 17 in het begin.
De IJzeren muur stond er, er waren vliegtuigen die ach-
tereen vlogen en aan het vechten. schrik dat we hadden,
de kogels vlogen langs alle kanten. Ik was bij een boer
– ik moest daar gaan werken, omdat mijn vader geen
gespan had – we waren bezig met petatten aan het
rapen, de vliegers kwamen over de muur, schrik dat we
hadden. er was iemand – Maurice neirinck – die zo’n
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Jeanne als schoolmeisje in de school van Kester. Voor het ouderlijk huis: Jeanne met 2 vriendinnen Clothilde
Treutens (midden) en nicht Jeanne De Vroede (rechts)
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schrik had dat hij over de haag sprong en gans zijn
broek gescheurd was. Het was ook echt gevaarlijk.
Mijn oudste broer Chalen (Karel) was juist binnen toen
de oorlog uitbrak. na de overgave, ze hadden de
belgische soldaten opgepakt, mochten we de jongens
gaan ophalen in ninove, samen met mijn vader, per
fiets. Ze zaten daar allemaal samen, in een wei, iedereen
zocht naar zijn familie en Chalen is dan met ons meege-
komen. Zijn voeten waren helemaal kapot van het mar-
cheren in die dikke schoenen en hij is dan met de fiets
naar huis gereden, ik ben te voet gegaan. We zijn dan
afgekomen en in Pepingen (va snickes) was er een
oponthoud. er was daar een vrouw , waarvan wij land
hadden en die zei; ‘kom Jeanne, kom mee met mij’.  Die
keek altijd tot ze vertrokken. (er was daar ook een jon-
gen bij van steenokkerzzel). Ik ben achtergebleven en
dan ben ik naar huis gegaan (jammert wat. ook Chalen
kwam naar huis …met kleren van mensen in leerbeek,
ne floeren ‘onderchepong’, met een greep op zijn rug,
om niet als soldaat te komen. Hij is nooit meer opge-
haald, is thuisgebleven en gaan werken.

Honger hebben we nooit gehad. er zijn wel Duitsers bij
ons komen slapen, in ons voorplaats. Ze legden daar stro
en sliepen daar, maar schrik dat we hadden! Maar ze
waren echt niet lastig, het waren brave jongens. er zijn
ook vlaamse jongens geweest, van bavikhove en die
kanten, die bij ons overnacht hebben. Zij sliepen bene-
den ook op het stro, maar als er ‘nen dikken’ bij was, die
sliepen in het bed van moeder en vader! Ze moesten hun
bed hebben…
We hebben er nooit last van gehad. We moesten geen
eten geven. er stond wel een veldkeuken achter ons, als
het mobilisatie was. Daar kwamen ze hun eten halen in
een gamelle, ons ma had daarvoor eens wafels gebak-
ken, wij kregen een dik stuk rosbief.
later, als ik al getrouwd was, zijn we naar bavikhove
geweest, een van de jongens was getrouwd en had een
staminee. Zijn vrouw dacht wellicht dat ik zijn lief was
geweest… we gingen daar met een camionette naartoe
met de ganse familie, mijn man reed ermee. Dat ga ik
zeker niet vergeten, het komt allemaal weer naar boven,
ook al is het al lang geleden. van het einde van de oor-
log herinner ik me niet dat het een groot feest was.

Het huwelijk

Mijn man was Jean-baptist vanhassel, uit de
asseveldstraat in Kester. Zijn thuis was een oud huis,
als we getrouwd zijn hebben we een poos bij de ouders
ingewoond. Dan werd het verdeeld, we hebben het huis
afgebroken en Jules avau heeft er een nieuw huis opge-
zet. Daar zijn we altijd blijven wonen.
Het was daar een boerderijtje, - ik moest toch veel naar
het veld gaan - met wat koeien en een paard (Mina) en
daarna met tractors. Mijn schoonbroer wiens vrouw
jong gestorven is, woonde in Kester aan het klooster, die
vroeg aan mijn man, of hij bij hen mocht komen wonen,
zijn thuis. Dat was goed en hij heeft daar een twintigtal
jaren gewoond, dat was René (vanhassel), hij is daar
blijven wonen in hetzelfde huis. 
ook mijn pa is daar gekomen, tot zijn 97ste is hij daar
gebleven. In het begin, na de dood van zijn vrouw, mijn
moeder, kwam hij regelmatig bij ons. Hij heeft nog een
hele tijd alleen gewoond als zijn vrouw gestorven is,
maar alle dagen kwam hij bij ons eten, met zijn fiets, hij
kwam af op z’n gemak. aan de gendarmerie, ging hij te
voet, met zijn fiets die hij vasthield aan zijn ‘gidon’. 
Ik heb voor mijn vader altijd goed verzorgd. Ik gaf z’n
eten mee als hij bij ons vertrok, want slapen deed hij bij
ons, alleen deed hij dat niet graag. op het einde is hij
wel bij ons gebleven, 3 jaar, dus tot zijn 94 is hij alleen
thuis gebleven overdag.
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Jeanne en haar man Jean-Baptist Vanhassel bij de trouw van
zijn zus.
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Hoe heb je je man leren kennen? 

Dat was op Kermis leerbeek, daarvoor had ik hem nog
nooit gezien, en het was direct goed! er was daar een
zaal op de plaats van leerbeek, bij ‘stiene’ zegden ze,
dat weet ik nog. veel ben ik daar niet geweest. Daar heb
ik hem leren kennen. Maar met hem was het liefde op
het eerste zicht. Ik mocht eigenlijk niet naar de kermis
gaan bij ons thuis, onze vader was nogal ne strengen!
Maar ik heb gegrezen, want mijn buurmeisjes mochten
wel gaan. Die meisjes kwamen dan bij ons thuis en
vroegen aan mijn vader of ik mocht meegaan en op den
duur gaf hij toe, het was precies of ik er moest zijn. Die
buurmeisjes waren van neirinckx uit de Molenstraat.
Het was ook kermis in Kester, in Kesterbrugge, aan de
statie. 
In elingen, waar mijn moeder vandaan was, was het
kermis in september, en daar stond een tent van mijn
nonkel, een spiegeltent, dé spiegeltent van de familie
laroche! Ik denk dat ze nog bestaat, mijn broers Chalen
en Jean hebben die naderhand overgenomen van mijn
nonkel. Dat was nonkel Riekes. 

Ben je dan veel in die tent gaan dansen?

of ik in die tent ook geweest ben? Heel veel, ik danste
heel graag! toen moesten de mannen geld geven om te
dansen, dat was dan aan mijn nonkel (de man van mijn
moeder haar zuster) die aan de kassa zat. Ik zie hem nog
altijd zitten, nonkel soe, van op de Mottenberg. en als
ze overhadden, mochten ze daar terug gaan ophalen. Het

waren alleen de mannen die moesten betalen, die nodig-
den uit natuurlijk. Zij hadden geld, wij hadden geen geld
(lacht). en als je gedaan had met dansen, ging je weer
naar je plaats, op banken, en dan opnieuw wachten tot er
een jongen kwam om te dansen! 
en ik danste geren, vooral als het ‘wals’ was. er was
daar een zekere Marcel uit Kester, en als het vals was,
was hij daar, of het nu recht of averecht was, dat bleef
het zelfde, het was Marcel noynaert. Walsen kon ik als
vanzelf, ik heb het nooit geleerd. Ik danste geren, maar
ik mocht niet veel gaan!

Hoe was het werk verdeeld bij jullie?

Hoelang ik samen met mijn man geweest ben, voor we
trouwden, weet ik niet meer. We kwamen eerst samen,
‘achter ’t gat’ (lacht!), en daarna mocht hij binnenko-
men, ik had het eerst gevraagd. Mijn ouders konden heel
goed met hem overweg, het was een brave jongen. We
zijn dan gaan wonen bij zijn ouders thuis in de
asseveldstraat, in een oud huis, met een strooien dak.
Het huis moest dan verdeeld worden, er waren 6 kinde-
ren, wij hebben dat dan overgenomen en er een nieuw
huis op gezet. Jules avau heeft het gemetst.
Mijn man was een loonwerker, maar hij had eerst voor
schoenmaker geleerd, maar dat deed hij niet graag. Hij
was ne ‘machineman’, net zoals mijn zoon alain die in
Galmaarden woont: ook zot van machines! Die pikdor-
sers moesten gekuist worden en hij kroop daarin om het
stro eruit te halen. Ikzelf moest ook op het veld gaan
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De bewoners van Kesterbrugge op een tractor en versierde kar,
t.g.v. de inhaling van de nieuwe pastoor van Kester, pastoor
Kestens.

Een mooie familiefoto begin jaren 1960. V.l.n.r. nonkel Henri
Krachman en zijn vrouw, Jeanne, haar moeder, echtgenoot Jean-
Baptist en vooraan de vier kinderen.
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werken. tot ’s middags thuis om het eten te maken, dan
de afwas doen en daarna naar het veld! bieten dunnen,
met de zakken rond mijn knieën, ik zie mij dat nog altijd
doen. We hadden veel veld, we hadden 6 melkkoeien en
een paard. Dan is mijn man beginnen tractors te verko-
pen, hij heeft er heel veel verkocht! en melkmachines.
Het was een brave man, hij ging nooit alleen weg, we
gingen altijd samen weg. Ik heb hem nooit zat gezien,
nooit! (wordt emotioneel…) We zagen mekaar graag!

Hoe zat het met je eigen gezin?

We kregen vier kinderen: alain, ursain, Marie-louise
en Miranda. alain woont in Galmaarden, werkte aan de
tram, onderhoud aan de tram; zijn vrouw is gestorven
als ze 46 jaar was! Hij heeft geen andere vrouw meer
genomen, en gaat nog dikwijls bij zijn schoonouders
(emotioneel). Hij heeft twee kinderen, nico en bianca. 
ursin had één jongen, Filip, die in lennik een brood-
winkel heeft. ursin zelf woont naast ons in Kester, waar
hij gebouwd heeft op onze grond. Marie-louise had
maar één kind, Christoph, die verongelukt is in
Herfelingen (wordt heel erg emotioneel, weent…). een
auto heeft hem ‘gepakt’ toen hij op het trottoir liep, het
was iemand die gedronken had, en het manneke was
direct dood, ‘het vas af’! We werden toen bijna zot, ze
vertelden me later dat ik rolde en bolde in huis, ze kon-
den me niet stoppen, ze hebben de dokter moeten roe-
pen… Dat was een malheur! Het ergste was dat ons
Marie-louise geen kind meer kon krijgen, ze hadden
heel lang moeten wachten eer ze één konden krijgen, en
dan verongelukt hij.

Hoe is het juist gebeurd, met je kleinzoon?

er was daar een circus in het dorp, en zijn kameraden
waren daar geweest. Hijzelf was achteraan princessen
aan het trekken en hij hoorde hen roepen op straat en hij
liep op straat en hij is meegelopen. en dan werd hij
doodgereden! ons Marie-louise, die thuis was, wist
niet eens dat hij buiten was, toen ze haar kwamen roe-
pen: Marie-louise, kom eens, Christophe heeft iets
voor!’ Dat was toen een pantomine bij ons! Dit kan ik
nooit nooit vergeten! Zij en haar man zijn nooit meer
geweest als vroeger. ondertussen is haar man lam
geworden, na een ongeluk met een tak die afgebroken
was, die hij wou afzagen. Het was dan nog voor iemand
anders! Hij is daar gevallen op de rotsen. Hij zit nu in
een rolstoel, in de ardennen waar ze wonen, en zijn
vrouw zorgt heel erg goed voor hem. Hij was elektrie-
ker, heeft heel de installatie gedaan in Ikea in ternat. Ze
kan er echt voor zorgen, heel erg. Ze laat hem niet in de
steek, zoals velen zouden doen! af en toe belt hij eens
naar mij, “moeder”, zegt hij. en ik zeg: zwijg jong, want
dan moet ik wenen! (weent…) Miserie: een kind verlo-
ren en dan dat! Hij stond altijd klaar om anderen te hel-
pen, de wereld is niet gemakkelijk, onrechtvaardig.

¾¾·¨v¨·¾¾

Echtgenoot Jean-Baptist met zijn kleinzoon Christoph.
Jeanne en haar man Jean-Baptist op een familiefeest.
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Het werk op de boerderij?

Mijn schoonbroer, die niet getrouwd was en bij ons
woonde, deed de boerderij en de andere schoonbroer
René, wiens vrouw gestorven was en die geen kinderen
had, kwam ook helpen en samen deden ze de boerderij,
ze hebben mekaar goed geholpen (emotioneel). Mijn
man verkocht de tractors en de melkmachines en her-
stelde ze, hij was een goede mechanieker. Hij reed ook
met de pikdorsers. Hij heeft er veel werk mee gehad.
ook de zoon hielp mee en is net geworden zoals zijn
vader.
en ik zorgde voor het huishouden: eten maken voor 6, 7
man, wassen, kuisen en strijken. Ik heb niet moeten stil-
zitten, maar ik beklaag het me niet! Ik ben er niet van
achteruitgegaan. Diegene die niet werkt, die sterft zeker,
die verveelt zich.
Mijn man is gestorven toen hij 76 was, nooit ziek
geweest. Hij moest op onderzoek naar aalst, is niet

meer teruggekeerd, zijn lijf vol kanker. op 5 weken was
hij begraven. en hij was zo’n brave man (krop in de
keel), nooit dronken, altijd samen weg.

¾¾·¨v¨·¾¾

Mooie beelden van een vrouw die sterk in het leven stond; het werken was er niet te veel aan.

Vader Jean-Baptist met zoon Alain, daarnaast rechts nog een glimp
van Jeanne en hond Zoeki.
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Wat zijn de mooiste momenten in je leven?

Het schoonste moment was als we jong waren. en ook
met mijn man. Ze waren bij mijn man met 6 kinderen,
en ze waren allemaal gelukkig als ze thuis bij ons kon-
den komen. bij Jeanne was het nooit te veel, altijd con-
tent, eten en drinken. Ik zag ze graag. 
De communiefeesten en de trouwfeesten gebeurden ook
bij ons thuis, in de woonkamer, aan een lange tafel. We
hadden de muur uitgebroken. Met mijn schoonzusters
heb ik nooit ruzie gemaakt. Mijn schoonvader Petrus
was in de buren gaan zeggen: ik zie Jeanne liever dan
mijn kinderen. Die is altijd blijgezind, nooit ni vies! Ik
was nooit kwaad, nog niet. Ik kan niet kwaad zijn op
mijn kinderen. Ik zie ze toch zo graag.

We hebben veel plezier gehad, zegt Jeanne, als we naar
de verschillende foto’s kijken. Haar hele leven komt nog
eens terug voor haar ogen. verdriet om de dood van haar
vader, haar man en de kleinzoon. Het werk met de pik-
dorsers van haar man. Ze hebben er 5 versleten.

Info

alle foto’s dit artikel bezit familie laroche.

¾¾·¨v¨·¾¾

Opnieuw een mooie familiefoto met v.l.n.r. echtgenoot Jean-Baptist, Jeanne zelf, haar schoonzuster Martha Hemelinckx met
vader Laroche.
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CRAB

toen op 10 mei 1940 de tweede Wereldoorlog uitbrak
en belgië bezet werd, konden de dienstplichtige
belgische jongens niet meer opgeroepen worden.
Daarom beval de belgische overheid dat alle mannen
van 16 tot 35 jaar die nog geen legerdienst hadden vol-
bracht zich zouden aanbieden in het westen van het land
en later in noord-Frankrijk. Het nieuws werd verspreid
via aanplakbrieven en de rijkswacht die vanaf 10 mei de
jongens op pad stuurde. Hun aantal wordt geschat op
300 000. 
Met vier jongens uit de Meiboom in Halle waar hij
woonde, vertrok adrien Wanquet per fiets. Ze reden tot
Rijsel. Daar moesten ze hun fiets op een grote hoop leg-
gen. Met de trein reden ze naar toulouse, naar het
Centre de Recrutement de l’armée belge, afgekort
CRab. In de Midi werden ze ondergebracht in kampen
en kastelen en boerderijen. Het was er heet. en de
Fransen keken hen vijandig aan toen ons land capitu-
leerde. na de Franse capitulatie veranderde die vijandi-
ge houding. De meeste CRab’s kregen daar wat solda-
tenopleiding. adrien bleef er drie maanden.

Werkweigeraar

Hallenaar adrien Wanquet, tijdens de tweede
Wereldoorlog een jonge kerel, studeerde geneeskunde
aan de universiteit in brussel. Die universiteit was het
beu dat de Duitsers zich zoveel moeiden met de gang
van haar zaken en sloot daarom haar deuren. De
Duitsers probeerden met alle middelen om mensen van
bij ons naar Duitsland te sturen om er te werken. Ze eis-
ten vooral jonge mensen op. Maar met weinig succes. 

Werkweigeraar adrien kon alleen maar onderduiken,
want de Duitsers zochten hem. Maar waar onderduiken?
bij hem op school zat ook de zoon van de gemeentese-
cretaris van een klein dorp in de buurt van Dilbeek. Die
secretaris bezorgde adrien een andere identiteit.
voortaan heette hij locus. en de secretaris vond ook een
veilige schuilplaats voor hem.

Leerbeek

adrien kwam terecht bij een fruitkweker in leerbeek, in
een huis langs de grote weg (de edingsesteenweg), wat
van de straat af en in de buurt van de tramsporen. Die
fruitkweker was stevenist. er was daar ook een jonge
vrouw in huis. adrien at er veel fruit. Hij kreeg die
schuilplaats op voorwaarde dat hij geen enkel contact
zocht met wie dan ook. begrijpelijk, want als de
Duitsers je erop betrapten dat je onderdak gaf aan werk-
weigeraars, dan volgden zware straffen.

Jacqueline batteauw kwam haar verloofde daar bezoe-
ken. Met de tram vanuit Halle. Maar om eventuele ach-
tervolgers te misleiden reed ze met de tram naar brussel
en van daar naar leerbeek. trouwens de bezetter had
tijdens de oorlog de tramsporen van Halle naar
leerbeek opgebroken. en ze stapte telkens één of twee
haltes te vroeg af om zo mogelijke achtervolgers te mis-
leiden. en adrien liet een vriend in zijn naam van in
Duitsland een brief naar zijn ouders zenden, net of hij
zat in Duitsland. Die brief stond dan bij hem thuis op de

Na afloop van het project “Zorg” dat onze Heemkundige Kring op Erfgoeddag 2017 in Eyckenborch
samen met de bewoners verzorgde, werd nog lang nagepraat. Bewoonster Jacqueline Wanquet – Batteauw
vertelde ons hoe zij in Eyckenborch een goeie thuis vond. En hoe ook haar man, toen nog haar verloofde,
Adrien Wanquet, tijdens de oorlog een veilige schuilplaats vond in Gooik. Ze zei dat ze graag zou te weten
komen bij welke familie hij toen verstopt zat.

In Het Hol van De leeuW

Adrien Wanquet verstopt in Leerbeek (Tweede Wereldoorlog)

¾¾·¨v¨·¾¾

Frans PeeteRMans

Adrien Wanquet ten tijde van zijn verblijf in Gooik.
(Foto Jacqueline Batteauw)
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schouw om Duitsers die hem thuis kwamen zoeken te
doen geloven dat hij echt daar zat...

Met deze elementen van het verhaal gingen we op zoek
naar het onderduikadres. om te beginnen bij fruitkwe-
ker luc billens uit de Meintjesstraat. bij de verkoop
van vijf kilo jonagold vertelde luc ons dat hij het ver-
haal niet kende omdat hij te jong was en omdat er in de
jaren veertig bij hem thuis nog geen fruitbedrijf was.
“Maar” zei luc “steek uw licht eens op bij Jean tondeur
van het Heideroosje.”

terwijl Jean mij prei- en selderplantjes gereed maakte,
vertelde hij dat hij het verhaal niet kende. Maar dat hij
kon denken waar het zich afspeelde. namelijk bij zijn
grootouders thuis. Zij woonden in die tijd aan de
edingsesteenweg tegenover de tramstatie in leerbeek.
Daar hadden zijn grootouders, Martinus tondeur en
Catharina van de Mergel, een fruitbedrijf, klompenma-
kerij en kolenhandel.
Daar woonde ook Marie-anne tondeur. Zij woonde bij
hen in. later woonde ze in het huis naast de kapel van
sint-antonius aan het begin van de Kerkveldweg.
Martinus, Catharina en Marie-anne zijn alle drie al lang
overleden. De tram reed daar voorbij. Het huis stond op
een afstand van de straat. ook het vierde element klop-
te: Martinus en Catharina waren stevenist. Die secretaris

had voor een vals paspoort en een onderduikadres
gezorgd en erbij gezegd: “stevenisten zijn betrouwbare
mensen. Daar zit je veilig.”

toen adrien in juni 1944 in leerbeek arriveerde, waren
Martinus tondeur (leerbeek 1866 - 1931) en Catherine
van de Mergel (leerbeek 1872 - 1943) al overleden. Hij
kan hen dus niet gezien hebben. Wel woonden er nog
hun vijf zonen: Jozef (leerbeek 1903-lettelingen
1981), Petrus (Gooik 1905 - Kortrijk 1990), nestor
(leerbeek 1907 - laken 1982),victor (leerbeek 1910 –
1987)  en Jean-baptiste (leerbeek 1914 - 2005). Deze
laatste was de vader van Jean tondeur, die ons het hele
verhaal van zijn familie vertelde. De tante van de vijf
broers, Marie-anne tondeur (leerbeek 1862 - Gooik
1953), woonde bij hen in. De broers trouwden en zwier-
ven uit. Maar ze bleven in leerbeek meehelpen op het
fruitbedrijf, met de kolenhandel en de klompenmakerij.
Zoon victor en zijn vrouw Ghislaine nechelput (Kester
1921 – 2006) woonden in zijn ouderlijk huis. Misschien
was zij de jonge vrouw over wie adrien sprak... De vijf
broers en hun vrouw zijn overleden. We kunnen het hen
dus niet meer vragen...

De boomgaard leverde fruit. Daarnaast was er nog de
handel in steenkool en een klompenmakerij. Dat was
veel werk, maar er waren handen genoeg. adrien hielp
mee met de kersenpluk.

¾¾·¨v¨·¾¾

Foto getrokken van op het perron in de tramstatie in Leerbeek. Het
grote gebouw op de voorgrond is het oude stationsgebouw dat van-
daag nog dienst doet. Rechts van het stationsgebouw zien we over
de Edingsesteenweg drie puntgevels: de linkse is die van de schuur
van de familie Tondeur, de middelste puntgevel is die van het
“pompkot” en uiterst rechts, achter de goederenwagon bemerken
we het dak van het woonhuis. Achter deze drie gebouwen bevonden
zich nog de boomgaard en een werkhuis. Hier zat Adrien Wanquet
verscholen. Links van het stationsgebouw zien we het huis dat er nu
nog staat naast de kapel van Sint Antonius.
(Foto’s Jean Tondeur tenzij anders vermeld)

Martinus Tondeur (Leerbeek 1866 – 1931) Catherine Van de Mergel
(Leerbeek 1872 – 1943)



vandaag is het fruitbedrijf tondeur er niet meer. De
gebouwen werden afgebroken en het terrein verkaveld.
op die plaats staat nu het bedrijf van Rudi Muylle.

een mooi verhaal: hoe twee mensen met meer dan
zeventig jaar tussenpoos hier
in Gooik geborgenheid en vei-
ligheid zochten en vonden. en
hoe een bijna vergeten verhaal
(bijna alle hoofdrolspelers zijn
er niet meer) zeventig jaar later
weer tot leven komt.
adrien vergat zijn redders niet.
op vakantie stak hij gewoon-
lijk een kaars aan in een kerk
of kapel als herdenking aan de
mensen die hem toen verstop-
ten op gevaar voor hun eigen
leven.
na de oorlog werd hij oorlogs-
vrijwilliger en bouwde een
carrière uit als rijkswachter.
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Het hol van de leeuw

Hier, in het hol van de leeuw, zoals adrien het zelf zei,
hier in leerbeek waar zoveel zwarten (collaborateurs)
waren, waar staf De Clercq begraven was, vlakbij de
tramstatie waar vaak Duitsers kwamen, bleef hij veilig
verstopt tot aan de bevrijding op 3 september 1944. op
die dag kwam adriens vader, die rijkswachter was in
Halle, al vroeg zijn zoon per fiets ophalen in leerbeek.
langs binnenwegen gingen ze te voet waar het bergop
was. 
op vlakke stukken en in de bergaf zat adrien achter op
de fiets. Zo geraakten ze vlug en veilig in Halle op de
Meiboom. adrien en zijn vader zullen dus die dag de
gevechten rond de Hogenberg in leerbeek niet mee
beleefd hebben, want ze waren al vroeg in Halle. van op
de Meiboom in Halle waar hij woonde, trok hij dadelijk
naar sint-Rochus waar Jacqueline woonde. Hij ging
haar tegen, zwaaiend van ver... In de vooravond werd
Halle bevrijd door britse troepen.
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Marie-Anne Tondeur (Leerbeek 1862 – Gooik 1955). Zij was
de tante van de vijf zonen van Martinus en Catherine. Op de
foto Marie-Anne Tondeur met op de schoot Gilbert en naast
haar Jean Tondeur, zonen van Jean-Baptist en Paula
Pauwels.

Vrachtwagen om de klompen naar de verkooppunten te bren-
gen. Op de voorgrond links Catherine Van de Mergel en
rechts Marie-Anne Tondeur.

Adrien Wanquet (1923 – 2002)
als rijkswachtkolonel.
(Foto Jacqueline Batteauw)



Heemkundige Kring van Gooik                                        32                                                                september 2017

Met veel dank aan Luc Billens, Jean en Jeanine Tondeur
en Jacqueline Wanquet – Batteauw voor hun getuigenis
en de foto’s. 
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Wilgenstammen waaruit de “blokken” (klompen) gekapt werden.
Op de stammen Catherine en Marie-Anne. Achter hen de vijf broers
Tondeur.

Op de binnenkoer voor het werkhuis. Achteraan links een hoop met
op lengte gezaagde stammetjes waaruit ze klompen kapten.

Familiefoto thuis in Leerbeek voor 1943. Vooraan v.l.n.r. Catherine Van de Mergel en Marie-Anne Tondeur. Staand v.l.n.r. Nestor
(Leerbeek 1907 – Laken 1982), Victor die op het bedrijf is gebleven (Leerbeek 1910 – 1987), Jozef (Leerbeek 1903 – Lettelingen
1981) en zijn vrouw Judith Sirjacobs, Petrus (Gooik 1905 – Kortrijk 1990) en Jean-Baptiste (Leerbeek 1914 – 2005).


